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BAKARA SURESİ TEFSİRİ - 6. BÖLÜM 

Nouman Ali Khan 


"Biz ancak ıslah edicileriz" derler. Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar. Onlara: İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin, denildiği vakit "Biz hiç, akılsızların iman ettikleri gibi iman eder miyiz!" derler. Biliniz ki, akılsızlar ancak kendileridir, fakat bunu bilmezler. Müminlerle karşılaştıkları vakit "İman ettik" derler. Şeytanları ile baş başa kaldıklarında ise: Biz sizinle beraberiz, biz onlarla sadece alay ediyoruz, derler. Gerçekte, Allah onlarla istihza (alay) eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir, bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar. 
İşte onlar, hidayete karşılık dalâleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir. (Bakara, 11-16) 


"Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. "(Taha Suresi/25-28) 


Bugünkü hedefimiz inşaAllah 12. ayetten devam etmek. 12. ayete kadar, yani ilk defa münafıklara değinilen ve ayrıca Yahudi topluluğunun liderleriyle bazı takipçilerine hitap etme ihtimalini de barındıran yere kadar gelmiştik. Ve onlara "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" şeklinde hitap edilmişti, Jj s!" (Bakara, 11) 


Devam etmeden önce iki noktaya değinmek istiyorum. Kur'an'da "^î"nın kullanılışına, "flgJLİJI ^)l," ve Jl fi* jâ^jl bil" ayetlerinde gördüğümüz gibi, Arapça'da 

"bil" kelimesine, cümlenin başında ikaz, nasihat, dikkat çekmek için kullanılan harf deniyor. Nitekim dikkatinizi çekmek için kullanılan bir yol ya da edat diyebilirsiniz. 
İnanan biri için Allah'ın dediği her şey dikkat çeker. Allah'ın buyurduğu bir şeyin dikkat çekmemesi gibi birşey söz konusu değil. Ama Allah muallim olarak birkaç meselede, - çünkü Allah Kuran'ın muallimidir.- "Kuran'ı öğretti." (Rahman, 2) ayetinden anlayacağımız üzere. Yani Kuran'ın muallimi. Konunun ciddiyetini fark etmeme tehlikesi içerisinde olduğumuz bazı yerlerde, gerçekten burada zahmete girip bu kısma dikkat etmeniz gerekiyor anlamında; Allah (ii p43j blî" "İyi bilin ki; onlar fesat 

çıkaranlardır!" (Bakara, 12) buyuruyor. Yani, dikkat edin, iyi bilin! Yani Allah bu insanların, münafıkların ve toplumun bu parçasının Müslümanlarla iç içe olduğunu, tamamen belirgin bir sınır olmadığını ama bu konuşmaların zararlı olup bizim farkında olamayabileceğimizi vurguluyor. Bu yüzden Allah alışılagelmişin dışında sizi ve beni böyle fesada yaklaşmamamız için uyarıyor. "Hadi iki taraf arasında barışı sağlayalım" gibi uzlaşma adına, taviz vererek hak batılı karıştıran konuşmalarda bulunmayın." Evet, dinimizde uzlaşma, barış var fakat buna asla yer olmayan bazı kesin meseleler de var. 


ı 




Nouman Ali Khan Dersleri - Genç Müslümanlar 


Söz konusu Hak olduğunda, Hak, Hak'tır. Konu dinimiz ve Allah'a ibadetimiz olduğunda pazarlık ya da başka bir şey söz konusu değildir. Yani bu mevzuda Allah "{J* ^ 

OjİmJuJI" buyurarak çok çok ciddi. Bu normal bir beyanât türü değil. 

Dün diğer bahsetmediğim bir konu ise, ilk olarak Allah'ın "5i" kullanması. Tevkid harfi. 
Hiç şüphe olmadığına vurgu yapmak için kullanılır. "Kesinlikle" anlamına geliyor ve kullanımının amacı şu, "Söyleyeceğim şey hakkında aklında hiçbir şüphe kalmasın çünkü cümleye inne ile başlıyorum." Sonra Türkçe'ye çevirmek zor olacak ama iki kez "onlar" zamirini kullanıyor. "Şüphesiz ki onlar, onlar bozgunculardır." gibi. iki kez kullanılıyor. Bu da onların kimseye benzemediğini, asıl bozguncuların onlar olduğu anlamına geliyor. Fitnenin nihai kaynağı onlarmış gibi, bu yüzden zamir onlara karşı iki kez tekrarlanmış. 

Üçüncü mesele ise temel Arapça'da buna cümle-iismiyye denmesi. Haber ve mübteda vardır. Özne ve yüklem. Türkçe gramerine girmeyelim bile ama, Cümlenin bir ilk bölümü var, bir son bölümü var. Genelde son kısım Arapça'da "-el" ile bitmez. 
Çıkarırsınız, kural gibi bir şey bu. Ama Allah düzeni değiştirerek "-el" ekliyor. "{J* 

Yine bir de "ülî" yetmiyormuş gibi, "5i" yetmiyormuş gibi, "^"un iki kez kullanımı yetmiyormuş gibi, Şimdi bir de "-el" eklenince anlıyoruz ki onlar hakikaten fesat çıkaranların en nihai örneği. Ayeti bir sms formatında yazacak olsaydınız sonuna beş ya da altı tane ünlem koymanız gerekirdi yani. Hepsi beyanâtın gramerine sıkıca yerleştirilmiş. Bu aslında Allah'ın neden kitabı için Arapça'yı seçtiğinin nedenlerinden biridir. Birkaç kelimeyle sadece kelimeler değil, duygular da aktarılıyor. 

Mesela, Türkçe'de sizinle konuşurken "Hey seni gördüğüme sevindim," desem ve bunu sms formatında da "Bugün seni görmek güzeldi" diye yazsam, Hangi duyguyla bunu yazdığımı bilemezsin ki, belki iğneleyici bir manada yazdım. "Bugün seni görmek güzeldi. (!)" Böyle olabilirdi. Ya da sıradan bir şekilde "Bugün seni görmek güzeldi." Ya da "Bugün seni görmek güzeldi, adamım!" şeklinde de olabilirdi. Sanki duygular farklı, yazı farklı. Yazının aslında duygularla bağlantısı yoktur. Ve çoğu zaman birine mesaj, eposta atsanız ya da mektup yazsanız duygular yanlış anlaşılabilir. "Bununla ne demek istedin?" Birisi "Tamam," dediğinde "Tamam :)" mı "Tamam." Mı yoksa "Tamam (!)" mı demek istiyor? Hangi tamam bu? Aramız iyi mi? Kur'an'da, özellikle klasik Arapça'da, sadece anlam ve kelimeler yansıtılmıyor, aslında Arapça'da kullanılan belagat sanatıyla birlikte duygular da planlanmış oluyor, yansıtılıyor. Öfke, yoğunluk, gerekli olan ünlem işaretlerinin hepsi yakalanıyor. Şahane, hakikaten şahane bir şey. Bu yüzden, genç-yaşlı erkek kadın fark etmez, Kur'an hafızlarının Arapça talebesi olmaları aşırı önemli. 
Günümüzde ümmette birçok insan Kur'an'ı ezberliyor, elhamdülillah bu konuda iyiyiz. 
Çocuklarımız bir buçuk, iki-üç yılda tüm Kur'an'ı ezberleyebiliyorlar. Kur'an'daki 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kelimeleri okumayı, tecvid kurallarını biliyorlar; ama Kur'an'daki duyguları anlamıyorlar. Ateş, zincir, kaynar suyu çiçeklerden bahsediyor gibi okuyamazsın. 
Tonlama farklı. Hoş bir şey değil ki, değil mi? O yüzden aslında kıraatin okunma şekli bile önemli. Yani özellikle çocuklarımızın dili bilmemesinin onların suçu olmadığını vurgulamamız önemli. Ama ebeveyn olarak zaman ayırıp çocuklarına Kur'an'ı ezberlemede yardımcı olunduğu gibi Kur'an'ın dilini de anlamada da yardımcı olunmalı. 
Çünkü aslında onların ezberleme amacı bu, onlarınkelimeleri içselleştirip faydalanmaları. Özellikle de namazlarında. Şimdi, ilk bahsetmek istediğim "ülî" ve ayette kullanılan diğerterimlerle ilgiliydi. Ayete başlamadan ikinci bahsetmek istediğim şeyhli) fâsid ve müfsid arasındaki fark. Arapça'da fâsid ifsada uğramış kişi 

demek. Müfsid ise, hem kendisi ifsad edilmiş hem debaşkalarını ifsad etmiş kişi demek. 
Diğer insanlarda fesada sebep oluyorlar. 

Önümüzde uzlaşmamız gerektiğini öne süren insanlar var ve diğerleriyle birlikte oturunca "Neden müslümanlar duruşlarında bu kadar ciddiler? Neden birazcık bile uzlaşmıyorlar?" zihniyete sahipler. Diğer müslümanların hassasiyetlerini yumuşatıyorlar ve onların İslam hakkındaki fikirlerini zayıflatıyorlar, İslam'a olan güvenlerini azaltıyorlar, etrafa zehir, fesad saçıyorlar. Ümmetin içinde, bir müslüman eğer İslam'ı doğru düzgün benimsemezse, İslam'ı içselleştirmede zayıfsa, bir de bunun üzerine bu zayıflığı ailesi ve arkadaş çevresinde yayarsa, o sadece fâsid değil, müfsid olur, "bsjkLşy C$3", {Jb (S-gjl ^1" Ne yaptıklarının farkında olmuyorlar bile! 

Diğer kısımda da çok ilginç bir dil var: "Onlara, 'İnsanların inandıkları gibi siz de inanın' denildiğinde." (Bakara, 13) Ayetin ilk kısmının kabaca bir çevirisi. "İnsanların inandıkları gibi inanın." Ne deniyor burada? Öncelikle kelimesi "denilmek" 

demek. "Denilmek" dediğinizde cümle edilgen formda olur. Edilgen kullanımda kasti olarak konuşan kişiden uzaklaşırsınız. Yani eğer "Namazın erteleneceği söylendi" dersem sorulacak soru "Kim söyledi?"dir. Söylendiğini anladım da, kim tarafından söylendi? Konuşan şahıs gizli. Faili, yani buradaki konuşanı, gizlemenin her zaman bir sebebi vardır. Sebebi de buluşmanın gizli olduğu izlenimini vermektir. Başka bir deyişle, bu münafıklar gösteriş yaparak Rasulullah (sav)'i etkilemeye çalışıyorlar. Ve alınlarında "münafık" yazan bir sticker yok ki. Sadece müslümanların arasındalar. Münafık olmayan diğer müslümanlar onların yaptığının iyi bir şey olmadığını biliyorlar. "Sizinle özel konuşabilir miyiz?" Ve onları kenara çekip özel bir şekilde tavsiye vermeye çalışıyorlar. Bu sahne £ji"da yakalanmış. "Onlara denildiğinde." Yani özel bir 

konuşma. " î$İaT" "İnanmalısınız" İnanmalısınız dendiğinde. 
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Peki zaten onlar gelip "Allah'a ve ahiret gününe inandık" (Bakara, 8) dememişler miydi? 
Şimdi arkadaşları gelip "Gerçekten, inanmalısın" diyor. Sanki arkadaşları gerçeği görebiliyor. Ama size önce de bayağı bir açıklamıştım, imanı yargılayamazsınız çünkü iman nerededir? Kalbin içinde. O zaman neden arkadaşları, bir başkası ya da endişeli bir müslüman gelip "İmanın olmalı" diyor? İmanın kalpte olması dışarıya belli yollarla çıkabilir. Belli başlı karakter, tavır, kişilik iman sonucu ortaya çıkar. O kişiliğin bir kısmı da Allah'tan başka kimseye kendini kanıtlama arzusunun olmamasıdır. Kimseye kendini göstermen, kanıtlaman, imanını göstermen gerekmez. Bazı insanlar onlara gelip "Bakın, Ebu Bekr (ra), Ömer(ra), Sa'd (ra) da inananlardan. Bunların hepsi müslüman! Onlar sizin yaptıklarınızı yapmıyor. Nasıl onlargibi imanınız olmaz? Nasıl sizin imanınız onların davranışlarının ilham kaynağı olduğu gibi olmaz?" Onlara böyle deniyor. "Neden diğer insanlarla geçinemiyorsunuz anlamıyoruz, herkes gibi olun." 

Ayetteki diğer etkileyici şey ise "ö"ilil US - " kullanılması, "o-^" kelimesi var. "{y> T tâ 

değil, OU.T tâ" değil, ötâ tâ" değil. "Onların en iyisi gibi 

inanman lazım" ya da "Onların en önde gidenleri gibi inanman lazım." En öndekileri söylemiştim zaten Ebu Bekir es-Sıddîk (ra), Ömer (ra). Ama ayet bunu demiyor. Ayet onlara yaklaşıldığı ve insanlargibi inanmaları gerektiğinin söylendiğini diyor. Yani başka bir ifadeyle "Sizin gibi insanlar var, biz de sizin gibiyiz, diğerleri de üstün yetenekli, en başından Rasulullah (sav)'le birlikte olan sahabeler değil. Ama biz bile sizin yaptığınızı yapmıyoruz!" "Sizden istenilen zor bir şey değil, normal insanlar bile başarabilir ki başardılar." Başkaları, "^dir'ın ortaklık amacıyla kullanıldığını söylüyor. Yani muhatap olunan diğer Yahudi topluluklarına hitap ediliyor gibi. Abdullah b. Selam gibi müslüman olanları ima ediyormuş ve onlar da ",_^ll!l"e dahilmiş gibi. Yani onlara "Bakın etrafınızda ne güzel örnekler var, neden siz de öyle davranmıyorsunuz?" 


Bu durum, münafıkların meslek haline getirdikleri tescillenmiş özellikleridir. 
Münafıkların etrafı çok iyi insanlarla çevrili olabilir yine de işlerine yaramaz. Bir kişinin de etrafı çok kötü insanlarla çevrili olabilir değil mi? Etrafı namaz kılmayan, inanmayan, çirkin sözler kullananlarla çevrili olabilir ve zamanla etkilenebilir. O da çirkin sözler kullanmaya başlar, namaz kılmayı bırakır... ona etki etmeye başlarlar. Ama başka biri de etrafı çok iyi insanlarla çevrili olacak kadar nasipli olabilir. Arkadaşların iyi olunca hata yapmadaki bahanelerin azalır, değil mi? O yüzden arkadaşları gelip "Etrafınız iyi insanlarla çevriliyken size ne oldu böyle?" diyorlar. "Neden imanınız sağlam değil?" 
"^d!l <y>T tâ Î3İJ" Çünkü insanlar o kadar fazla uzaklaşmışlar ki cevapları 


^oî tâ Î5İI5 


" "6/z de akılsız, akılsızlar gibi iman mı edelim?" (Bakara, 13) 


oluyor. Cevapları bu. Bu cevapla ne demek istiyorlar, bunu anlamak önemli. 
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Akılsız birisi işin sonunu düşünmeyendir. Akılsız kelimesinin kökeni aslında az bir zekaya sahip olmak ve mantıklı karar verememek. Onların akıllarındaki akıl fikri şu. Neden onların sahabe veya diğer Medine'deki müslümanlara akılsız dediklerini anlamanız lazım. Çünkü eğer akıllıysan geleceğini muhafaza etmen lazım. Eğer akıllıysan kendini kurtarırsın, savaşa katılmazsın, birikimini korursun, gelecek sene ne olabileceğini düşünürsün, gelecekteki yatırımlarını planlarsın, ne zaman emekli olacağını düşünürsün. Şimdi günümüzde mesela üniversite için para biriktirirsin, biriktirip ev alırsın şunu yaparsın bunu yaparsın. Önünde finansal, ailevi planlar olur. Bu insanlar bizden farklı değiller. Onların da bizim gibi planları vardı. Bizim kendi ailemizle ilgili planlarımız olduğu gibi onların da vardı. Ama sonra sahabeyi gördüler. Ebu Bekr (ra) Medine'ye hangi malını yatırım için getirmişti? Osman (ra) ne ile gelmişti? Bu insanlar iflas etmişlerdi! Her şeylerini bırakıp Medine'ye gelmişlerdi. Sahip oldukları her şey neredeydi? Mekke'deydi. Birlikte getirdikleri tek hazine imanlarıydı. Bu kadar. 
Münafıklar da "Baksana bu adamların durumu Mekke'de çok iyiydi, iyi işleri, malları, mülkleri vardı, toplumda da iyi konumdaydılar ve kendileri evsiz olmayı mı tercih etti?" 
"Ve kendileri mi refah içinde yaşarken göçmen olmayı seçtiler? Seçtikleri bu mu!? "Ve sen tüm bu bahsedilen harika seçimi imanlarından ilham aldıklarını mı söylüyorsun? 
Bana pek akıllıca gelmiyor. Çok akılsızca geliyor bana bu." 

Yani onlara "Fedakârlık gösterenlerden ilham alın ve siz de fedakarlık yapın" denildiğinde "Hayır, teşekkürler, bana pek akıllıca bir karar gibi gelmedi" diyorlar. 
"Yaptıkları şey bence bayağı uç noktada. Bence dengeli bir yaklaşımda bulunmalıyız. İyi bir yaklaşımda bulunduklarını düşünmüyorum." diyorlar. O yüzden müslümanlara "sl^LdJl" dediler. \jS t" "Ayrıca bu insanlar savaşa katılmada istekli 

olanlar. Neden ben onların arkalarından gideyim ki? Zaten evlerini, mallarını, toplumdaki konumlarını kaybetmişler. Her şeylerini zaten kaybetmişler. Savaşa gitmekle kaybedecekleri bir şeyleri kalmamış ki zaten." "Bizim kaybedecek şeylerimiz var, biliyorsunuz. Savaşa katılmak istemiyorum. Kureyş'le karşı karşıya gelmek istemiyorum. Benim onlarla bir sorunum yok ki." 'MgJLİJI \£ I" diyorlar. 

Ayetten çıkan evrensel ders şu ki, tekrar söylüyorum o zamanın inananları bizim yapacağımızdan daha çok fedakârlık göstermişler. O zamanın münafıkları da bu zamanınkilerden daha kötüler. Ama bu ayet bizleri de ilgilendiriyor. Bizi nasıl ilgilendiriyor? Günümüzde, farklı yerlerde yaşıyoruz, bizi dünyanın her yerinden izleyenler var. İslam'ı kabul ediyorsunuz ve ettiğinizde hayatınızda belli başlı şeyleri değiştirmeniz gerek. İslam'ı kabul edip şehadet getirdiğinizde Hıristiyan, Yahudi, Hindu, agnostik, ateist, Budist, ne olursanız olun, müslüman olursanız hayatınızda değişiklikler olacak. Ya da müslümandınız ama bir uykudaydınız. Allah sizi uyandırdı ve içinizdeki İslam ortaya çıktı. Hayatınızda yine belli başlı değişiklikler olacak. Bu değişiklikler aileniz 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ve arkadaşlarınız arasında bayağı belirgin olacak. Başka bir arkadaş ortamında bulunmanız gerekecek. Artık eğlendiğiniz o eski partilere gidemeyeceksiniz çünkü partideki belirli şeylere müsaade yok. Pek iyi para kazanamadığınızı fark edeceksiniz çünkü iş kaybedeceksiniz. Belki de sonuç olarak işinizi bırakacaksınız. Hayatınızın bir kısmında öylesine birlikte eğlendiğiniz ortaklarınız, arkadaşlarınız, yakınlarınızla ilişkilerinizi keseceksiniz. Çünkü onlar kötüden kötüye sürüklüyorlardı. Yani en başta dini ciddiye almaya başladığınızda çok çok daha fazla dışlanacaksınız. Çünkü dininiz bazı şeyleri yapmanıza izin vermiyor ve etrafınızdakilere bununla ilgili hiçbir derdi yok. 
Sonunda da sizin garip olduğunuzu düşünecekler. Dışlanıp bir başınıza kalacaksınız ve size akılsız diyecekler. Onları dine davet etmeye çalıştığınız zaman "Hey, şunu dinlemen lazım, neden benimle mescide gelmiyorsun?" dediğiniz zaman, "Hayır, benim senin gibi olmamı mı istiyorsun? İstediğin bu mu? Benim de senin gibi garip, aşırı birine dönüşmemi mi istiyorsun? Hayır, teşekkürler!" diyecekler. Bu sözleri kuzeninizden, kardeşinizden, aile fertlerinizden, arkadaşlarınızdan çok duyacaksınız. İnsanlar sizin garip olduğunuzu düşünecek yaptığınız şeylerden ötürü akılsız diyecekler. "Çok aşırı gidiyorsun oğlum biraz yavaşla, rahat ol! Benim gibi dengeli biryaklaşımda bulun." Yani bu problem hala var. 


UŞ Allah bunu tam tersine çeviriyor ve diyor ki (ö4ij ^1" 

"Dikkat etseniz iyi olur ki asıl akılsız onlardır." "ü>î" yı yine gördünüz mü? Yani "Dikkat edin! Unutmasanız iyi olur! O insanlar, başkası değil, sadece ve sadece o insanlar, en akılsız olanlar onlardır." Hangi bakımdan en akılsızlar? Size onların neyi aptal bulduklarını anlattım, Hayatı kaçırdığımızı düşünerek bize akılsız diyorlar." Neden bu kadar fedakarlık yaptın ki? Cennet kolay oğlum, bu kadar fedakârlık göstermeye gerek yok. Birazcık iyi ol ve Ramazan'da 27. yi geceyi geçir bir şeyler yap, o zaman gidersin!" 
diyorlar. Ama diğer taraftan Allah(cc) onlara akılsız diyor. O'nun farklı bir tanımı var, değil mi? Şimdi Allah'ın ne demek istediğini düşünmeliyiz. El Kefevi, Allah'ın akılsız demesindeki anlamı uzunca düşünüyor. Onların akılsız demelerindeki manayı anladık, şimdi Allah'ın ne demek istediğini göreceğiz. Şöyle yorumluyor ama o kadar şiirsel yazılmış ki önce hepsini okuyacağım sonra çevireceğim. SubhanAllah. 


"O akılsız ki, şüphesiz sadece aşağılık duygularına takılıp gidiyor, ağzına ne gelirse söylüyor, ne yapmak istiyorsa yapıyor. Düşünmeyi reddediyor. "Ne yaptığını bir düşün!" "Amaan, unut gitsin! Düşünmek istemiyorum. Sen benim yerime düşün." 
Düşünme kabiliyeti çok zayıf. Bilirsiniz, kulağınızı müzikle doldurduğunuzda sürekli kafanızın içinde çalıp durduğunda veya gözleriniz bölüm üstüne bölüm izlemekten mahvolduğunda Düşünmek için ne kadar zamanınız kalır ki? Ekran kapalı olsa bile sonraki bölümü düşünüyorsunuz. Neden var olduğunuzu düşünmüyorsunuz ya da hayattaki amacınızın ne olduğunu. Hayır. Ve o saçma melodiler siz dolaşırken hala 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kafanızda yankılanıyor. Kafanızda duyduğunuz tek ses bu. Aklınızı ele geçirmiş. Allah'ın vermiş olduğu bu şaheser şeyi kullanmıyorlar. Aklı kullanmıyorlar. Aklımızı kendi ilaçlarıyla uyuşturdular. Eğlence bağımlılığı başlı başına kendisi bir uyuşturucu. 
Düşünme kabiliyetinizi öldürüyor. Aklınızı kullanmanız gereken şekilde kullanma kabiliyetinizi öldürüyor. Sadece gençler için değil, toplumumuzda pembe dizi bağımlısı olan yaşlılar, Pakistan dizileri izleyen teyzelerimiz var. Resmen dizilerin içinde boğuluyorlar. Her türlü konuda zayıf fikirli olmaları. "Bilmiyorum, emin değilim," tüm hayatı "Bilmiyorum, emin değilim" diye yaşamak... Hayatta hiçbir fikrinin kesin olmaması. Yani anlayışının kıt olması... Hiçbir şekilde bir anlayış geliştirme çabasında olmuyorlar. Gitgide azalan yetilerinin olmasının aksine günah işlemede hep seri davranmaları. Esasen kendilerine karşı hiç şeref ve saygıları olmamaları. Tamamiyle şeytan tarafından aldatılmış. Allah'a olan kendi itaatsizlikleri tarafından tutsak edilmeleri. Allah'a karşı gelmeleri bağımlılık haline gelmiş. Durmadan günah işliyorlar, kötülük yapıyorlar. Tamamiyle kendilerinin bağlı olduğu şey nankörlük. Asla minnettar olamıyorlar hep daha fazla istiyorlar. Geçmişte ne yaşadıklarını, şu an ne yaşadıklarını ve gelecekte ne yapacaklarını umursamıyorlar. Sonuçlarla ilgili düşünüp değerlendirme yok. Bundan daha büyük akılsızlık olabilir mi? "fl&LİJI jjt ^1" Asıl onlar umursamaz, tamamen kendinden bihaber olan akılsızlardır. 

Size Rasulullah (sav)'in akılsızlarla bir hadis-i şerifini okumak istiyorum. Allah'ın akılsız tanımını incelediğimiz için Rasulullah (sav) de bu konudan bahsediyor. "İnsanlar bir çağdan yıllar boyunca muzdarip olacak" buyuruyor. Yani yıllar insanları gölgede bırakıp çok aldatıcı olacak. "İnsanlar üzerine öyle hayırsız yıllar gelir ki o zamanda yalancı doğrulanır, doğru yalanlanır, haine güvenilir, emin kimseye güvenilmez! O zamanda Rüveybida konuşur" Tüm konuşmaları Rüveybida adındaki garip grup yapacak. Sahabe de meraklanıp Rüveybida'nın ne olduğunu sormuşlar. Haini, yalancıyı, sadığı duyduk ama Rüveybida nedir? "Rüveybida nedir?" Kimlerdirtüm konuşmaları yapacak olanlar? 
O da "Sefih kimse genelin işi hakkında konuşur' buyurmuş. Sefih (akılsız) kimseler kamuya açık mikrofonu alıp toplumda ne olması gerektiğini tartışır. Bu hadisi bizim yaşadığımız zamandan, bugünden başka hangi uygun zamanda okuyabiliriz bilmiyorum. Akılsızların topluma çıkıp ne yapılmasına karar verdiği zamandan başka... 
Hiç sonunu düşünmeden, ne olup biteceğini düşünmeden ağız oynatmak. SubhanAllah. 
Hadisi İmam Ahmed rivayet ediyor bu arada, “öy&o Sl fk ^1 ^!" 

Sonraki mesele ise "Î 3 İ- 0 T ^jJJI Î 3 İJ \h\y'"İman edenlerle karşılaştıkları zaman" (Bakara, 
14) Diğer ayette başkaları onlarla özel bir mekanda konuşmuştu. Önceki ayet bundan bahsediyordu. Onlar "Hareketlerinize dikkat edin!" demişti ve münafıklar da "Hayır, teşekkürler! Biz o akılsızlar gibi olmayacağız," diye cevap vermişti. Şimdiki hadise ise onların münafıklara değil, münafıkların onlara gitmesi. Rasulullah (sav)'in mescidinde 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ya da büyük Müslüman topluluklarında bulunmaları. İşte buralarda gerçek yüzlerini göstermeye cüret edemiyorlar. Önceki ayetle bu ayetteki tezatlığı anlamanız lazım. 
Önceki ayette özel bir konuşmada oldukları için rahatça konuşuyorlardı ve "Akılsız bunlar," diyebiliyorlardı. Ama topluma karışınca ve akılsız dedikleriyle birlikte olunca tamamen farklı bir tavıra bürünüyorlar. Bu tavıra bürünüp "U^l I 3 JI 9 I 3 İÂİ 5^' I 3 Â) 

"İman edenlerle karşılaştıkları zaman, 'İnandık' derler." "Tabii ki inanıyoruz, biz sizinleyiz elbette!" Hemen az önceki okuduğumuz ayette Allah bize onların gerçekte ne düşündüğünü söylemişti. Şimdi de öğreniyoruz ki yüz değiştirip etkileyici olacaklar. 
Allah Münafikun Suresi'nde onların tavırlarından ve ne kadar etkili olabileceklerinden bahsediyor "Onları gördüğünde görünüşleri seni hayran bırakır. Konuştuklarında dinlersin" (Münafikun, 4) Rasulullah (sav)'e bile münafıkların varlığından etkilenebileceğini söylenmiş. Ayetteki "pUö-î" "vücut" kelimesine bakın, "Münafıklar seni etkiler" demek yerine "Onların dış görünüşleri seni etkiler." denmiş.* 

(*: Arapça'da insanların çoğulundan bahsedilirken farklı bir form, cansız varlıkların çoğulundan bahsederken farklı bir form kullanılır. Burada da münafıkların dış görünüşünden bahsedilirken insan yerine cansız varlıkların çoğul formu kullanılmış.) 

Neden Allah böyle dedi? Çünkü onların kalpleri ölüdür. Kalp ölü olunca geriye tek kalan vücuttur. Onların sadece fiziki özellikleri etkiler. Bazıları münafıkların yapılı olduğundan da bahseder, çünkü hiçbir şekilde kendilerinden ödün vermedikleri için çok yerler. Yani vücutlarına çok iyi bakılmıştır ve her görüşte yeni yeni giysilerle birlikte görürsünüz. Bir taraftan her şeyini müslümanlar hazırlansın diye feda etmiş sahabe, diğer taraftan her defasında giyinip kuşanan münafıklar. "Kârûn, zineti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. (Kasas, 79) gibi. Yani dış görünüşleri sizi etkiler. 

Bu arada, çok da iyi konuşuyorlar. Konuştuklarında dinlemek istiyorsunuz. 
"Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler." 
(Münafikun, 4) Allah ne kadar ilginç bir şekilde tasvir ediyor. Bir kere, Kur'an'ın dili o kadar güzel ki, önce "oju LJ/'yi konuşalım. Kelime bir şeylerin yan yana sıralanması demek. Şimdilerde arka bahçelerdeki çitlerde uzun tahtalar yan yanadır ve arkalarında da upuzun diğer bir tahta hepsini aynı sırada, sabit tutar. Değil mi? Ama şimdi bir hiçbir uzun tahtanın tutmadığı bir çit hayal edelim. Sadece duruyorlar. Uzaktan çit güzel görünüyor ama çok hafif bir rüzgarda ne olur? Domino gibi yıkılır. Biri düşerse diğeri de ardından gelecek. İşte buna "IâIaİ Ç-JJ-" deniyor. Diğer ilginç şey ise "ılJLİ-"un sadece uzun tahtalar için değil, ayrıca yakmaktan başka amaçla kullanılmayan odunlar için de kullanılması. Allah münafıkların sadece yakmak için kullanılan odunlar gibi olduğu benzetmesini yapıyor. Aslında cehennemdeki akıbetlerinin de bir bakıma tasavvuru bu. 
Allah bizi onlardan eylemesin. 
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jl Î 3 Ü- ISI 3 lîaT Î 3 JI 9 Î 3 İ 0 T ÎjİJ 6 l$" , "İman edenlerle karşılaştıkları zaman, "İnandık" derler. Fakat şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman..." bu bayağı derin bir ifade, hadi kelime kelime gidelim; Tek başlarına kaldıkları zaman. "Î$L>' yalnızlık demek. 
Bu kelimeden de "hâlin" "boş" kelimesi çıkıyor. Urduca'da da "hâliye" denir. Fakat "Î 3 Îİ-" biriyle yalnız kalmak demek. Arapça çok ilginç çünkü Î$L>' kullanılırken "4 j" eklenir."0, onunla yalnızdı," gibi. Ama ayette Î 3 JU-" demiyor, "jl î$Ls- 

diyor, "jl" münafıkların kendilerinden rütbece üstün olan birine gittiklerini söylüyor. "4 j ojU-" dersek "O ve ben birlikte yalnızdık ve seviye olarak aynıyız" anlamına gelir. "43jl ojU-" cümlesini mesela hocamla birebir konuşmak istediğimde kullanabilirim çünkü aynı pozisyonda değiliz, onu benden daha üstün bir pozisyonda görürüm. Yani benden üstün olan biri için "a> ojL>" değil, "4ŞJl ojL>" demem lazım. 

jl îjli-" cümlesinde şeytanlarını kendilerinden daha üstün bir yerde tuttuklarını görüyoruz. Onların yanlarına gidip tavsiyelerini almak istiyorlar. 
Müslümanlara gelip "Biz de sizin gibiyiz biz!" diyip gerçekten lider olarak düşündükleri kişilere gidiyorlar. Neden şeytanların onların liderleri olduğunu bilmemiz lazım? Çünkü "jl" var. Bu Kur'an belagatı. Sadece o kelimeden şeytanları lider gördüklerini söyleyebiliyoruz. 


Şeytanlar kimler? Gerçek şeytanlara, ateşten yaratıklara gitmiyorlar tabii, onlar münafıkların liderlerine gidiyorlar. Oradaki en kötü kişiye. Dün size, aslında tüm günler benim için karıştı daneyse, geçmişte bir günde, şeytanın sizin kalbinize girebileceğini söylemiştim. Ve eğer fazla içinizde tutarsanız bir insan şeytana dönüşür. Ve şeytan o insandan çıktığında adam çoktan otomatik-pilot olmuştur. Çoktan dinden çıkmıştır. 
Anladınız mı? İşte bunlar da gittikleri şeytanlar. Onlara geri dönüp " Î 3 JIİ", "Biz kesinlikle sizinleyiz, asla onlardan değiliz. Evet, beni müslümanların 

toplandığı yerlerde görmüştün ve ben de inandığımı söylemiştim Belki artık sizden değiliz diye endişelenmişsindir diye düşündüm. Hayır, biz kesinlikle seninleyiz." Sonra da “Ö33j&-^ UjI" diyorlar. "Sadece dalga geçiyoruz." Arapça'da incitene 

kadar onunla dalga geçmek demektir. Ayrıca dürtmek, iğneleyici konuşmak da demektir. "Hezei-I ibl" bir hayvanı yavaşça öldürmek demektir. Bilerek kızdığın için soğukta bir deveyi bırakmak gibi. Buna da "heze el-ibile" denir. "Deveyi soğuktan öldürdü." "Biz de onları yavaşça öldürüyoruz, Müslümanları gözetebilmek için onlarla takılıyoruz, ciddi değiliz, sadece eğleniyoruz." "össji iü UİI", "Tek yaptığımız dalga 

geçmek." 

Bu ayetle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. İlki "şeytan" kelimesiyle ilgili. "Şeytan" kelimesinin dikkate şayan bir kökeni var. Yunanca kökenli olduğu bile söylenebilir. 
"Satan" kelimesinin İbranice'de de kullanıldığı gibi. Önceki dillerde de bulunan bir kelime. Fakat Arapça'da sırf bu kelimeye özel etimolojik kökenler mevcut, yani Arapça 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kökenli olarak da kelimeye nispet edilebilir. Arapça'nın kelime kökü sistemine göre, alimler iki görüşe ayrılmış, ama iki anlamın da değerli bir anlam taşıdığını görmek çok ilginç. Yani ikisinden birini reddetmeye gerek yok. Kökü "J» ya da “o J» J*" olabilir, şimdi size okuyacağım. İlk kökün anlamı mecazi olarak birşeyi yakmak. Barbeküye hazır olan bir ete "teşyît" deniyor çünkü ateşe verilmeye hazır. Direkt ateşe atabilirsiniz, "işâta" birini yakarak öldürmek demek. Mecazi olarak birisi çok sinirlenip öfkelendiğinde de ona şeytan denir. Bilirsiniz, birçok kültürde, İngiliz dilinde bile ateş öfkenin ifadesidir. "Öfkeden ateş püskürüyorum." Kulaklarından duman çıktığını görebilirsiniz. Birisi bu ifadeyi kullandığında çok çok fazla öfkelendiğini biliriz. Ayetteki bir betimleme onların Müslümanlara gittiğinde inançlarını dile getirmeleriydi. Sonra liderleri gördü ve ateş püskürdü. Şimdi de liderlerine geri dönüp sakinleştirmeye çalışıp "Hayır, hayır biz sizinleyiz, hemen kızışmayalım, sakin ol!" diyorlar. "Hemen öfkelenme!" Fikir bu yani. Şeytana şeytan deniyor çünkü birinci sebebi evinin ateş olması. İkincisi de insanlığa öfke kusması. Adem aleyhisselam'a olan nefreti onu kelimenin tam anlamıyla tutuşturdu. Şeytan denmesinin bir sebebi bu. 

Ayrıca, atın bağlandığı halata da deniyor. Ve eskiden su olmadığında kuyuya giderdik ya, kuyudan nasıl suyu alırdık? Elini koymadan, kova ve halatla indirip çıkartırdık. 
Şeytan ayrıca "halatı yavaş yavaş çeken" demektir. Başka bir deyişle şeytan sana kovasını fırlatıp senin dikkatini çekince yavaşça çekiyor yani. Eskiden avcılar küçük bir hayvan avlamak istediğinde halata bağlı küçücük bir yem koyarlardı ve yavaş yavaş çekerlerdi. Hayvan da ilerlerdi... Bu da şeytanın bir hareketidir. Senin dikkatini çekip avlayacak yani. Bu aşırı derecede anlamlı; çünkü Allah A'raf Suresi'nde aynı kelimeyi kullanıyor. "Böylece o ikisini aldatarak öncülük etti." (A'raf, 22) Adem as ve annemiz Havva as'yı kandırması bu kelimeyle anlatılmış. Şeytan kelimesinin bir anlamı da bu. 
Kelime ayrıca doğru yoldan epeyce uzaklaşmak demek. Tamamiyle gitti, bir daha dönmeyecek. Yani şeytan kelimesinin birçok anlamı var ve hepsi bu ayete uyuyor. 

Onlar saptırıcı, o kadar çok insanı saptırmışlar ki, liderlerini etkilediklerinden emin olmak istiyorlar. Her ne olursa olsun. Müslümanlarla azıcık zaman bile geçirseler hemen liderlerine geri dönmeleri gerekiyor ve şeytanlarının onlardan memnun olduklarından emin olmaları gerekiyor. Çünkü şeytanlar onları kendilerine çekiyor. 
Allah da karşılık olarak 

isj4 ÂJİ" "Gerçekte Allah onlarla alay eder" (Bakara, 15) buyuruyor. 

Allah nasıl onlarla alay eder? Bu aslında Kur'an'ın çok önemli edebi bir özelliği. Bazen öyle kelimeler kullanılır ki bunlar sanki Allah için uygun değil, yakışmıyor, diye düşünürüz. "£JJI jSüûi Ojj&33" "Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu." 
(Enfal, 30) daki gibi. Bu kulağa Allah'a atfedilecek bir şey gibi gelmiyor" diyebiliriz. Ya 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da bu ayetteki gibi ^!" “Biz ancak onlarla alay ediyoruz." Allah da "<ul 

"Asıl Allah onlarla alay eder!" buyuruyor. Bu her şeyi harfi harfine çevirme problemi olduğunu bilmemiz gerekiyor ki bu dil 1400 yıl öncesine ait. Belli prensipleri var. Olan şeyse aynı fiilin kullanılması. Onlar da Allah da "istihza" kullandı. Onlar da Allah da "meker" kullandı. "Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar, Ben de bir tuzak kurarım." (Tarık, 15-16) Bunun amacı, misillemede bulunmaktır. Türkçe'de böyle denir. Yani "Onlara hak ettikleri şeyi veriyorum, tam olarak ne yaptıklarına karşılık" demek oluyor. 

Allah da onlarla dalga geçtiğini beyan ediyorsa, "Bu ne demek oluyor?" sorusu baş gösteriyor. Allah nasıl başkalarıyla dalga geçebilir? Daha sonra, Allah ne demek istediğini kendisi açıklıyor. Onların müslümanlarla dalga geçme gayesi onları manipüle 

, i 

etmek içindi. Allah'ın onlarla alay etmesini kendisi açıklıyor, bu atıf beyan, "j ö^Jo "Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir." Diğer 

bir söyleyişle, Allah onların davranışlarına olduğu gibi devam etmelerine izin veriyor. 
"Böyle mi davranmak istiyorsun? Devam et." "Daha fazla mı asi olmak istiyorsun? İzin veriyorum." Allah onları durdurmuyor. Önlerine barikat kurmuyor, direkt olarak cezalandırmıyor. "Daha fazla mı bana asi olmak istiyorsun? Pekala, buyur." Size bir öğretmen sınıfta nasıl yapardı onu anlatayım, Öğretmen bir öğrencinin yaramazlık yaptığını fark eder ve "Hayır, şimdi seni yakalamayacağım" der. "Bakalım daha ne zamana kadar yapacak." Ve öğretmen onun neler yaptığını kaydeder. Eğer öğretmen ilk yaramazlıkta onu durdursa çocuk zaten oturur ama eğer durdurmazsa çocuk daha fazla, daha fazla cesaretlenir; bir bakmışsın çocuk kendi sırasının üzerine oturmuş. 
Hemen sonra da pencerenin orada takılıyor. Daha sonra öğretmen ona seslenince okul müdürünün odasına götürülür, ailesi aranır ve uzaklaştırılır. Anladınız mı? 
Hocamın bana verdiği örnek de beni çok etkilemişti, 15 yıl önceydi. Bu ayeti anlatırken söylemişti hala aklımdadır. Sizinle onu da paylaşayım 

Asi bir köpeğiniz var, sizi ısırıyor. Siz de bu yüzden köpeği bağlamışsınız ama ip 2 ft. 
Yani sadece böyle yapabiliyor. Eğer sahibi gerçekten köpeğini cezalandırmak istiyorsa ona 100 ft. ip vermeli çünkü eğer 100 ft. verirseniz köpek ne yapacak? Deli gibi koşacak. Ne kadar hızlı koşabiliyorsa o kadar koşup 50 ft'ten itibaren "Tamamen özgürüm!" diye düşünecek. 90ft'te son sürat... 99'da "Dünya önüme serildi!" lOOft'te ne olur? Sadece geri çekilmeyecek, ayrıca boğularak geri düşecek. 2 ft'lik ipi çekse onu incitir ama bu kadar değil. Ama 100 ft'lik ip tarafından çekilse onu öldürür. 
Anladınız mı? Yani aslında siz ipi uzattıkça olan köpeğe oluyor. Allah "Bu insanlar böyle mi davranmak istiyor? Benim nihai şakam; onların galip olduklarını düşünmelerine izin vermem" buyuruyor. "Onların yaptıklarının yanlarına kâr 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kalacağını düşünmelerine izin vereceğim. Ne kadar eğlenceli olacak göreceğiz." 
SubhanAllah. Allah'ın münafıklara tepkisi bu işte. 

Bu fikirle ilgili, ek olarak bir şey paylaşmak istiyorum. Umarım konuyu adaletli şekilde anlatabilirim. İki önemli sözcükle ilgili. Araplar Kur'an'ın dilini, Rasulullah (sav)'in nasıl böyle konuştuğunu çözememişlerdi. Arapça'yı biliyor olsalar bile. Kur'an'da, kendileri Arapça'ya hakim olmalarına rağmen, bazı şeyleri açıklayamıyorlardı. Tamam mı? Ve şimdi de Türkçe bilen kitleye bunlardan birkaçını anlatmak zor ama onlardan birini deneyeceğim. Kur'an kaç yılda tamamlandı? Bilen var mı? 23 yılda. 23 buçuk yıl kadar. 
Bu, Kur'an'ın vahiy süreci. Yaklaşık 600 küsür sayfa var ve hepsi bir anda inmedi. Ve bu vahiylerden ayrı olarak aynı zamanda Rasulullah(sav)'in kendi söylevi, hadis-i şerifleri var. Rasulullah (sav) konuşurken, bazen ağzından Kur'an, bazen de kendi hadisleri çıkıyor. Yani kelimenin tam anlamıyla yüz binlerce şey aynı kişi tarafından (sav) söyleniyor. Bazıları Kur'an bazıları hadis. Dilbilimsel açıdan bile baktığımızda, eğer tüm hadis kavramını toplasanız, ki bazı ulema, araştırmacı alimler yapmıştır. 
Hepsi tüm hadisleri Rasulullah'ın nasıl konuştuğunu tespit etmek için bir külliyat haline getirdiler. "O'nun konuşma tarzı nasıldı?" Kur'an'la karşılaştırıldığında kıyaslanamaz bile. Kulağa benzer gibi bile gelmiyor. Kaynaklar apaçık bir şekilde farklı. 
Müellifler aynı değil yani. Aynı ağızdan çıksa bile. Kur'an'da Allah bir insan için imkansız olan şeyler yapmıştır. Size onlardan bir tanesini söyleyeceğim. 


Arapça'da "medde" "sunmak" demektir. Başka bir kelime de "emedde"dir, o da "sunmak" demektir, "medettuhu" "emdettuhu" kabaca aynı anlamdadırlar: "sunmak." Tamam mı? Biri diğerinden daha vurguludur ama o kadar. Araplar manaya göre, değiştirilebilir şekilde kullanırlar. İki kere düşünüp "medde" ya da "emedde" demezler. Pek fark etmez onlar için. Kur'an'a baktığımızda, Allah "medde" de "emedde" de kullanmıştır. Ama Allah'ın yaptığını hiçbir insan daha önce yapmamıştı. 
Tüm kitap boyunca Allah insanlara verdiği şeylerden bahsederken "emedde" kalan diğer şeyler içinse "medde" kullanmıştır. Bize verişini kullandığı kelimenin yapısıyla 


"sunmuştur." "&£>.J J^ü "Sizi mallarla, oğullarla desteklesin" (Nuh, 12) 

"ÂSo5U!l cy> joSoj "Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım 


eder." (Ali İmran, 125) l£J gA)lj ÂgŞlL (JbtoaJjîj" "Onlara canlarının istediği 

uj 9 9 2/ & $ 1^* 

meyve ve etten bol bol verdik." (Tur, 22) "di 5j 5-? s^îjÂ a*j S5" "Hepsine, 


onlara da bunlara da Rab'binin ihsanından veririz." (İsra, 20) Tüm kullanılanlar 


"emedde" "sunmak" anlamındakiler. Sunulan kelime Allah'ın kullarına rahmetini 


sunduğu zaman kullanılıyor. Diğer her yerde, mesela okyanusların yayılmasında belli kıssalarda ya da bir cezanın sunulmasında, mesela burada Allah onların isyanlarını sunacak; o yüzden "medde" kullanmıyor, j diyor, az olan 

"emedde" yani. 23 yıl boyunca bu tutarlılıkta! Tüm fiiler bir paragrafta geliyor, onu 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şuraya koyayım, bunu da buraya koyayım gibi değil. Böyle olmadı. Allah'ın tüm vahiy boyunca bunu yapması...subhanAllah. 

Ve dilbilimcilerin bunu asırlar sonra incelemesi ve "Vay canına, nasıl oldu bu?" 
demesi... Bu kazara olamaz. j fJsÜiJj"daki son kelimeyi paylaşacağım 

şimdi, güzelliğe bakın. " 694 ^" Arapça'da "şok olmak"la birlikte "tereddüt etmek" anlamına da geliyor. Yani bu insanlar hep Allah'a ve Rasulullah (sav)'e itaat etmede tereddüt edecek ve isyanlarında hep batıl yola sapacaklar. Ve her ne zaman yeni vahiy gelirse şok olacaklar ve bu onları incitecek. Ve Rasulullah (sav)'le göz temasından kaçınacaklar çünkü suçlular. Bilirsiniz bir öğrenci sınıfa geç girdiğinde göz temasından kaçınır. Allah onların gitmesine, göz teması kurmamasına izin verecek ve onlar da kaçabildiklerini düşünecekler. "İçinizden, birini siper edinerek sıvışıp gidenleri muhakkak ki, Allah bilmektedir." (Nur, 63) Allah bahane edenleri bilir. Bu ayette de onlara izin verdiğini söylüyor. 

"A'ma" kelimesi de çok güzel çünkü "y" harfiyle yazılan "ama"ya benziyor. "A'ma" ya da "umyan" körlük demektir. Ve "a'ma" yani kıyaslaması, İbnü'l Esîr'in de dediği gibi "h" harfi bulunan 'a'ma' düşünme kabiliyeti, feraset ve kavramadır ama onlar bu anlayışa karşı körler." Eğer Allah deseydi "Onlar göremezler, kördürler." 

diyecekti. kalplerinin kör olduğunu, artık kalplerinin yumuşamadığını 

söylüyor. Aslında başladığımız yere geri dönüyoruz gibi. İlk ayetlerde kalpleri mühürlenmişti, hatırladınız mı? Şimdi de kalpleri kör. Kalpleri hissetmekten aciz. 

Bugünkü son ayeti de yapacağız sonra Yahudi bakış açısıyla tekrar gözden geçireceğiz, çünkü şu ana kadar münafık bakış açısından bakmıştık. 


âJSUaJI îjjÜ.1 dJUJjî 


;; 


"İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir." 


"v" bıraktığın şey için kullanılır, derler. Bir şeyi satın almak için bir şey vermek gerekir. Bir şeyi almanın tek yolu nedir? Para vererek. Verecek bir şeyin yoksa, alamazsın. Allah kelimesini kullanırken bu zavallıların kendilerinde hidayet 

bulunduğunu ima ediyor. Hidayete sahiptiler. Onun yerine dalaleti satın alıp, hidayetten vazgeçtiler. Sahip oldukları şeyi verdiler. Burada yakalanan ton bu. Allah en az imana sahip olan müslümanın bile O'nun hidayetine sahip olduğunu açıklıyor. 
Onlarda hidayet var. Gitmesine izin vermeyin. Satmayın. 

Birçok insan bu ayeti yanlış çeviriyor. "Bu insanlar hidayeti dalalet için sattılar" diye. 
"ijjLLl" satmak değil satın almaktır, "şerâ" satın almaktır, yani kötü bir çeviri teşebbüsü olmuş. Bazen insanlar bana "Hangi meali önerirsin?" diye soruyorlar. Zor 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soru. Meal tavsiye etmek çok zor. Ama aranızda hiç Arapça bilmeyen, her şeye yeni başlayan varsa Oxford University Press London Üniversitesi Şeyh Abdel Haleem'in mealini öneririm, çok iyi bir meal. En azından çeviri tüm manayı kapsıyor. Ama çoğu zaman insanlar elinde kendi mealleriyle gelip "Mealimi önerir miydiniz?" diyor ve ben de birkaç ayet açıp "Neden bunu, bunu böyle dedin?" diyince göz temasından kaçınıyorlar. Bir daha da onları görmüyorum. Ama dürüst olmak gerekirse sadece belli prensiplerle dikkatle kaleme alınan bir iki tane meal önerebilirim. Neyse, 


"fjgtâssâ# U5 âİSUaJI îjjîi.1 OJİJI dÜJjî" 


"Fakat onların ticareti, onlara hiç kâr sağlamadı." 


Şimdi, tüm bu delaleti hidayetle değiş tokuş ederek satın alma imgesi ne demek oluyor? Anlayacağınız üzere, Allah(cc)'ın göndereceği hidayet o kadar kolay değil. 
Allah(cc)'ın göndereceği hidayet, özellikle bu topluma, birçok fedakârlık gerektiriyor. 
Ve eğer kestirme yoldan sırf İslam'a uygun yaşamayıp ama yine de müslümanım kisvesi altındaysan o zaman dalaleti hidayeti verip satın alıyorsun demektir. Ona uymadan İslam iddianızı sürdürmeye devam edemezsiniz. Ona uymadan Kur'an'a karşı sadakatinizi gösteremezsiniz. İkisine de tutunmanız gerekiyor. Yani Allah; aslında kendilerini kurtarmak için bunu yapmaları gayet anlaşılır bir durum; çünkü din onlar için sadece ticarî bir anlaşmadan ibaret diyor. Fakat onlar hiçbir kâr elde edemediler. 


'OJjâ# îjfc UJ U 


;; 


"Onların ticareti, onlara hiç kâr sağlamadı ve hidayete ermiş değillerdi." 


Hiçbir şekilde zaten hidayete bağlı değillerdi ki... Onlar kendilerini adamış tipte insanlar değillerdi. Size daha önce de üç farklı tepkinin olduğunu söylemiştim: Aşırı sevgi olanı. Ne olursa olsun bu dini bırakmayacağım! Bir de aşırı nefret olanı. Ne olursa olsun bu dini kabul etmeyeceğim! Ve arada kalanlar. Kendimi bu dine adamalı mıyım bilmiyorum... Çok emin değilim. Son kelimenin kökeni "ihtidâ". Kur'an'da gördüğümüz birçok benzer kelime görürüz "yehtedûn" "muhtedîn" "ihtedâ" Bunları görünce o inananların hidayete tutunduklarını görürüz, asla bırakmazlar, pes etmezler. İftial, mübalağa için kullanılır. Sımsıkı tutunurlar. Allah onların hiç sımsıkı tutunmadıklarını söylüyor. Bu cümlenin çevirisini sevmiyorum: Îjj^ - Uj" 

"Onlara yol gösterilmemişti." Her şeyden önce, çeviri edilgenken orijinal cümle etken. 
Yani mantıksız. "Onlar hidayete tutunamamışlardı. "Doğru yola kendilerini teslim etmede istekli değillerdi. Allah yaptığı eleştiri bu. Yani eğer başlangıçta hiç bağlılığın yok ise sonun böyle olacak, çare yok. 
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Şimdi geriye dönüp size olağanüstü bir şey göstereceğim: Allah'ın belagatının kalitesi. 
Size paralel olan iki gruptan bahsetmiştim, bu ayetler hem ikiyüzlü münafıklara hem de Yahudi topluluklarına atfedilebilir demiştim. 

Şimdi aynı ayetleri tamamen farklı bir bakış açısından okuyacağız. Allah, biraz hızlı geçeceğim, onlara "Neden diğer insanların inandığı gibi inanmıyorsunuz?" 
dendiğinde, Çünkü insanlar Allah ve ahiret gününe, ayrıca Rasulullah (sav)'e de inanıyor. "Öyleyse neden Rasulullah (sav)'i es geçiyorsunuz?" dendiğinde... Hatırlayın, münafıklar "je-5' £$^3 dsT" "Allah'a ve ahiret gününe inandık" (Bakara, 8 ) 

demişlerdi. Diğer inananlar da "Neden peygamber inancı sizde eksik? Neden insanların inandığı gibi inanmıyorsunuz?" diye sormuşlardı. Münafıklar da "U^ 3Î ly> T" "Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?" (Bakara, 13) demişlerdi. "O akılsızlar gibi mi inanmamızı istiyorsunuz?" 

Akılsızlar derken ne demek istiyorlardı? Münafıkların ne demek istediğini öğrenmiştik ama Yahudilerin, İsrailoğullarının kastettiği şey farklıydı. Onlar kendilerini ilim insanları, eğitimli bir millet olarak düşünüyorlardı. Arapların, özellikle Mekke'deki Arapların okuma yazması olmayan, cahil "ummiyîn" olduğuna inanıyorlardı. Aslına bakarsanız "ummiyîn" kelimesi hakarettir fakat Kur'an bu kelimeyi Rasulullah (sav)'in asil bir niteliği olarak kullanır. Ama Yahudiler kelimeyi O (sav)'a karşı hakaret olarak kullanıyorlardı. Yani "Siz, bizim Tevrat'ın şeriatına dair doktora derecelerimizle, uzayıp giden icazetlerimizle, yıllar boyu süren çalışmalarımızla, ilim, irfanımızla bu eğitimsiz insanlara mı inanmamızı istiyorsunuz?" "Onların seviyelerine inmemizi mi istiyorsunuz? Pardon?" "fl&ûJÜI iS "Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?" 
Allah, tüm eğitimleri bir kenara, "fl&LİJI jjb ^1 "Asıl onlar akılsızlar kendileridir." 
Sonra da yaralarına tuz basarak "öj^jSI 0 & 9 " "Lâkin bilmezler" diye ekliyor. Tek gururlandıkları şey ilimleriydi. Araplara üstünlük sağladıkları tek şey neydi? İlim. Allah tokat gibi cevabıyla "öy&ö Si öŞLIJ" buyuruyor. "Lâkin bilmezler." Onlar inanmanın ne demek olduğunu bile bilmiyorlar. Ne olduğunu bile anlamıyorlar. Vahyin amacını bilmiyorlar bile. 

Yahudi alimlerinin, ruhban sınıflarının kitaplarıyla yaptığı hataları incelemek o kadar çok önemli ki, böylece aynısını biz tekrar etmeyelim. Kitaplarıyla ne yaptılar biliyor musunuz? Özet geçeyim. Detaylara inerek kendilerini alt kategorilerde, onların da alt kategorilerinde, onların da alt kategorilerinde kaybettiler. Ve bütünüyle dinin ne olduğunu unuttular. Meseleleri bitmek tükenmek bilmeksizin tartışıyorlardı. Ve gözlerinin önünde Allah'a büyük bir itaatsizlik de olsa, sorun olmuyordu. Bilirsiniz, din hakkındaki öncelikleriniz saparsa, onların muzdarip olduğu hastalıktan siz de zarar görürsünüz. Bir mesele ya da abdest şöyle mi böyle mi daha iyi olmalı diye 


15 





Nouman Ali Khan Dersleri - Genç Müslümanlar 


tartışabilirsiniz. Mesh deri çorapla mı pamuk çorapla mı olur, elini kaldırmalı mısın, indirmeli misin...Ve dışarda yetimler ağlıyor. Ve kimse onlar hakkında konuşmuyor. Bu İslam dini değil. Neye çevirdiğinizi bilmiyorum, haham kültürüne daha yakın görünüyor. Kelimenin tam anlamıyla cinayetler oluyor, gözlerimizin önünde! Aşikâr bir şekilde ırkçılık oluyor. Dinin en baştan beri saldırıya uğradığı bir mesele bu. Açık bir şekilde ırkçılık. Ahlaki çöküş, yalan, aldatma, hırsızlık... gözlerimizin önünde oluyor! Ve hiçbir sorun yok. 

Ve en kötü örnekler bazen ümmette, İslam dünyasında oluyor. Müslüman ülkelere ümmetin en iyileri diye gidiyorsunuz, İslam orada yaşıyor... Ve gittiğinizde elinizden sadece ağlamak geliyor. Sadece ağlıyorsunuz. İlim sahibi insanlar görürsünüz, hafızdır, ulemadandır...Hoca olmasına gerek yok bile, dindar olanlar bile... Garson çay servis ediyor ve o da sanki garson hayvanmış gibi muamele ediyor. Rasulullah (sav) hiç bu şekilde biriyle muhatap olmuş mudur? Köleleriyle böyle mi konuşurdu? Neden sen garsonla bu üslupla konuşuyorsun? Ne hakla? Kıyamet günü onun sana yukardan bakmayacağını nereden biliyorsun? Onun Allah katındaki konumunu nereden biliyorsun? Ve bunu dini bilmeyenler değil, ne yazık ki dini bilenler yapıyor! Nasıl böyle olur? Yani onlar da bilişsel uyumsuzluğu yaratıp, ilim öğrenip, icazet alıp, yazıları bilip, ayet alıntılayıp akademik olabildiler. Ama İslam'ın karakterini taşımaya gelince... 
hiçbir yerde yok. Akılsızlık budur. Bu değilse başka ne olabilir bilmiyorum. 

"ilil Î 3 JIİ î^iil ^jİJI ÎjİJ \l\y İsrailoğullarından aynı topluluk Rasulullah (sav)'e ve inananlara gelip "Biz de sizin gibi inanıyoruz, bizim de imanımız var" diyorlar. Ama başları olan şeytanlarına gidince, "Hayır, hayır, onlardan değiliz, evet ortak noktalarımız var demeye çalıştık ama hayır. Onlarla birlikte değiliz" diyorlar. "Biz seninleyiz, sadece dalga geçiyoruz." ajuI" "Gerçekte Allah onlarla alay 

9 l 

eder." Allah'ın beyanına göre şaka yaparken şakalanan onlar olacak yani, "tj Ve dalga geçmelerine, eğlenmelerine izin verecek. İnanmış gibi davranmalarına izin verecek. Tevratlarıyla çevirdikleri oyunları sürdürmelerine izin verecek. Kur'an gelmiş olsa bile, Allah onlara izin verecek. 

Sonra da <5U*)I îjjlîl ılbJjî" ayeti geliyor. Medine'deki gruptan başka 

hangisi buna en büyük örnek olabilir? Bu insanlar hidayeti satarak dalaleti satın aldılar. Kelimenin tam anlamıyla kitabı okuyup, Kur'an'ı görüp, Rasulullah (sav)'i görüp vahiyde ne olduğunu onaylayıp bu bölümü kapatmaya karar verdiler. "o5oj Ui ^jLŞo" "Fakat onların ticareti, onlara hiç kâr sağlamadı" ve Allah son cümleyle bitiriyor; Uj", "Onlar hidayete ermiş değillerdi. Yani onlar ve liderleri 

hidayete hiç tutunmamışlardı. Dini ticari işe indirmişlerdi. Dini siyasi amaca çevirmişlerdi zaten. Hangi hidayete bağlılıkla başlayacaklardı ki? Ne bekliyordunuz? 
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o3oj Ui" Şimdi, bununla inşaAllah dersi bitiriyorum, yarın size bu münafıklık konusunu bitireceğiz. Münafıklık bayağı bahsedilmiş farkındaysanız. Şu ana kadarki en uzun konu bu. İman ve küfür kısa ve özdü ama küfüre ekleme olarak nifak olan bu gizli hal uzunca bahsediliyor. 

Yarın bitecek. İnşaAllah yarın bittiğinde, Allah'ın vermiş olduğu en ayrıntılı örneklerden biriyle, sahnelerle devam edeceğiz. Kur'an'daki en zor incelemelerden bazıları da imgeler, sahnelerdir. Ama üzerine derin düşünüp tefekkür ederek anladığınızda Kur'an'la ilgili çok güzel şeyler öğreniyorsunuz. Allah kelimenin tam anlamıyla kelimelerle resim çiziyor. Önünüzde bir tablo canlanıyor. O tabloyu anlayınca da Allah'ın ne demek istediğini anlıyorsunuz. SubhanAllah. Yani yarın değerlendireceğimiz şey bu olacak. Aslında yarınki konu Kur'an'daki düzene göre, ilk tasvir dizisi olacak. Yarın inşaANlah sizinle bunları konuşacağım için çok 

Allah bizleri Hakim olan Kuran'ı ile mübarek kılsın, ayetlerini ve hikmetli zikrinden faydalanmayı nasip etsin. 

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu 


Nouman Ali Khan 

Nouman Ali Khan Derslerini facebook.com/ noumanalikhanturkce sayfasından takip edebilirsiniz. 

Nouman Ali Khan Türkçe Altyazılı Videolar İçin Tıklayın. 

Daha fazla ders metni için web sitemizi ziyaret edin: http://www.gencmuslumanlar.com 
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